
 

 

Hallo ik ben Jan Knobel, getrouwd met Tineke, 2 kinderen  Pim en Evie. 

Samen met mijn zoon en vrouw hebben we een autobedrijf in Etten-Leur. 

Doordat mijn beide kinderen op handboogschieten zaten ben ik in aanraking gekomen met deze 
mooie sport. 

Sinds 2004 ben ik lid van Alliance d `Amite  

Het schieten maakte me nieuwsgierig en wilde er meer van weten, daardoor heb ik in 2007 de 
trainer cursus gevolgd . 

Sindsdien geef ik wekelijks trainingen aan de gevorderde schutters op onze vereniging. 

Afgelopen jaar ben ik maar weinig op de  vereniging geweest i.v.m. verbouwingen privé, dit gaat nog 
een half jaar duren. 

In de loop der jaren zijn er veel veranderingen in de vereniging geweest, mijn doel is samen een fijne  

tijd te hebben met een positieve draai waarin ieder zijn uitdaging en gezelligheid kan vinden. 

Ondanks mijn drukte wil ik me beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. 

Hopelijk gaan we allen samen een fijne sportieve tijd tegemoet. 

Met vriendelijke groet.  

 

      Jan Knobel 

 


